Ben je fotograaf en trek je graag gepakt en gefenst door de
stad, schrijf je dan snel in voor de Fnac fotomarathon. Geen
paniek: je hoeft geen 40 kilometer te lopen. Enige fitheid is
wél mooi meegenomen als je alle hoeken van de stad uit-
kamt op zoek naar jouw ultieme beeld. Op voorhand
kiekjes maken is geen optie want pas op de dag van de
marathon worden de vier thema's onthuld. Vorig jaar waren
de opdrachten: ‘water’, ‘detail’, ‘be connected’ en ‘zwart-
wit'. Het duo Tom en Ethel vond er niks beters ep dan bij de
brandweer te gaan aankloppen, waar net een bluswagen
schoongemaakt werd. Het resultaat was de winnende foto
en staat hierboven afgebeeld. Chic gedaan, vonden wij. Wie
een dergelijke glansprestatie overdoet, mag dit jaar naar
huis met een gloednieuwe reflexcamera.

De derde Fnac Fotomarathon vindt plaats op zaterdag
23 juni. Inschrijven voar 20 juni bij Fnac Groenplaats,
2000 Antwerpen of Fnac Wijnegem,

Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, €10 per team.
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‘De choreografie voor de oscars is de
ultieme bekroning van mijn carriere.
lk hoop alleen dat ik met mijn eigen
dansers naar Hollywood mag’

‘Samen uit samen thuis’, vindt de Edegemse choreografe Maggi Toussaint. (bron: Het Laatste Nieuws)
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OCHARME?

In opvangtehuis De Kleine Vos lijkt het leven soms
een gigantische spesituin: er is altijd wel een vriend-
je of vriendinnetje in de buurt om mee te spelen.
Maar omdat ook de kindjes van De Kleine Vos graag
eens een reisje maken, organiseert het tehuis een
benefiet in het Zuiderpershuis. De kinderen lezen zelf
verhalen voor, maar ook een uitgelezen schare
acteurs en schrijvers doet mee. Onder meer Tine
Reymer, Els Dottermans, Tine Bertels, Antje De Boeck,
en Tom Dewispelaere. Het project werd Ocharme?
gedoopt, mét vraagteken. Uit medelijden moet je dus
niet komen, wél omdat de verhalen en de muziekrie-
deltjes stuk voor stuk ontroerend schoon zijn.
Ocharme?, op zaterdag 2 juni, 20u30,

€10 in voorverkoop en €12 aan de kassa,
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14,

2000 Antwerpen. Tickets: 03/248.01.00.

Info: www.zuiderpershuis.be.

QOoit was Birgit Krols codrdinatrice van jouw
favoriete stadsmagazine Zone03/: een straf-
fe madam dus. Amper een jaar is ze weg bij
ons en ziedaar, ze heeft een kanjer van een
boek geschreven: Extreme Hotels. Van
Antwerpen tot Amerika ging ze op zoek naar
de gekste en origineelste plekjes om te
overnachten. Het woordje Extreme is zeker

niet overdreven, tenzij je vaak de nacht
doorbrengt in een groot wijnvat of bij volle
maan een havenkraan inkruipt. Wij zagen
wel wat in het onderwaterhotel in Zweden,
waar je ontwaakt tussen de vissen. Of het
gigantische hondhatel (foto) in Idaho, waar
je slaapt in de buik van het beestje en je ont-
bijt neemt in de muil. Aan die originele initi-

atieven hangt ook wel een zeer origineel
prijskaartje. Een nachtje in een luxueuze
paalwoning op de Malediven kost je
€2.000. Maar er staan ook budgetvriende-
lijke alternatieven in. Backpackers met een
chronisch tekort aan geld kunnen in
QOostenrijk terecht in netjes verzorgde en
gelukkig ongebruikte... rioolbuizen. Er is

geen tv, wél een internetverbinding.
Extreme Hotels is de ideale hint aan je lief
voor een weekendje uit. (En dan maar hopen
dat het niet Oostenrijk wordt!)

Extreme Hotels,

uitgegeven bij Tectum Publishers,
192p, €35.

Info: www.tectum.be.
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